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80 JAAR BEVRIJDING.
4 mei 2025 aflevering 74. 
Het team Witte nog...? bestaat uit Erik van Asten,  Cintha Bax, Johan Bax, Toos van Lieshout, Frans van 
Mierlo, Janus de Vocht en Erik Willems.  
Het fotomateriaal komt uit het archief van Wim Pompen, foto’s van Cor Sweegers en Erik van Asten. 
Verder is er materiaal aangeleverd door de familie van Weert en de familie Maas. Er zijn films aangeleverd 
door Maria Kuijpers- van Meijl, de Contactcommissie van Leende de vrienden van Bibliotheek 
Dommeldal, afdeling Heeze-Leende.

Inleiding: Aan de Oostrikkerdijk 
12 te Leende, destijds bekend als A 
25, woonde het gezin 
Johannes en Lambertha van 
Weert- van Lieshout.
Ze hadden vier zonen: Toon, 
Frans, Hennie en Jan.

Identiteitsbewijs van Frans

We beginnen met materiaal dat is 
aangeleverd door de familie van 
Weert. 
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Toos leest de brief voor van Frans die hij schreef vanuit de Harskamp, waar hij 
gelegerd was op 1 januari 1939. 

Frans op de motor, rechts. Hij was 
ingedeeld bij het eerste regiment 
Huzaren als motorrijder en waren 
lichtbewapend.
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Oorlogszakboekje van Frans. Hier stonden 
naam/adres/maten van kleding/ eventuele 
vaccinaties in. En diverse hoofdstukken hoe te 
handelen en waar men aan gebonden was.

Hier zijn we een groot verlof briefje van Frans 
welke hem verleent wordt op 7 juni 1940. Hij 
diende zich binnen een week te melden bij de 
burgemeester en is verantwoordelijk voor de 
goede bewaring van zijn kleding en uitrusting.

Persoonsbewijs van Hennie van Weert. Het 
persoonsbewijs (PB) was een identiteitskaart (ID) 
die op aandringen van de Duitse bezetter in de 
Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd door de 
Nederlandse secretarissen-generaal. In april 1941 
werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ou-
der verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs.
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Op het persoonsbewijs dienden ook 
vingerafdrukken te staan.

Uit het oorlogszakboekje van Hennie. Hij was 
ingedeeld bij het 17e regiment Infanterie.

Ausweis van Hennie: 1363.  
Uit Wikipedia: Een ausweis is een identiteitsbewijs dat door de Duitse bezetter tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd ingevoerd. Op de ausweis stond aangegeven wie, wanneer en waar men vergunning 
had om te werken. Vooral in oorlogstijd moesten er bepaalde groepen tijdens de spertijd(avondklok 
tussen 24.00 uur en 04.00 uur) werken, zoals leden van de Luchtbeschermingsdienst en personeel van 
de Nederlandse Spoorwegen. Op de ausweis stond een stempel (met Duitse adelaar en hakenkruis) van 
de Duitse commandant met zijn handtekening.Wie moest werken gedurende de spertijd moest dus twee 
bewijzen op zak hebben: een persoonsbewijs en een ausweis. Wie vrijstelling had van de Arbeitseinsatz 
had daarvoor een speciale ausweis in zijn bezit. Anders kon hij opgepakt en gefusilleerd worden.
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Luchtbescherming Hennie:1363

Bij de bevrijding was er een gekostumeerde voetbalwedstrijd: namen o.a.  Piet Godschalx, Theodorus 
Vos.(Dorus ), Frans van Lieshout, Jan Bax (De Vier Linden)  
onder vlnr: Tjeu Kluskens, Piet Baudoin, Harrie van Asten, Huub van Eert en Jan Verhoeven.



Witte nog ....

6 verhalen van vroeger uit Leende

De familie Maas staat op de akker met rechtsachter de kerk.  
vlnr: Jan Maas (Canada) militair Toon Maas, Piet Maas, vader Jan Maas, moeder Anna Maas, (Johanna Maas- 
Smets), een militair, Tonny van Poppel- Maas, Nell Groenen- Maas.  
onder vlnr: Anneke Keijzers- Maas, Frans Maas en Fons Maae en een militair. Harrie Maas ontbreekt op de 
foto. 
Zat toen waarschijnlijk op het seminarie. 

Familie Maas voor het huis van B24. Enkele namen zijn: gezicht tot de ogen, Piet Maas. Daarnaast 
waarschijnlijk Tonnie Maas. Linksonder Frans Maas. Midden zeer waarschijnlijk ons pap(??). Rechts-
onder Anneke Maas. Onderste, met rug tegen de deur Toon Maas. Daarnaast ons mam Nel Maas. 
Onder met gezicht Fons Maas.
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Tank met Engelsen in de Dorpstraat ter hoogte van Smederij Verhoeven, 
linksachter de schuur van van Kuijk.

Tank met Engelsen ter hoogte van 
Valkenswaardseweg – Dorpstraat?
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Achter het huis van de familie Beliën, samen  met Engelsen.
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Op 17 september 1944 start Market Garden, het plan van generaal Montgo-
mery om snel de bruggen bij Nijmegen en Arnhem te bezetten om zo door de 
kunnen stoten naar Duitsland en de oorlog sneller te kunnen beëindigen.

Dit betekent dat zowel lucht als grondstrijdkrachten moeten worden ingezet. 
De luchtmacht bombardeert en beschiet Duitse troepen en voert massa’s para-
chutisten met materiaal aan voor de bezetting van de bruggen niet alleen bij 
Nijmegen en Arnhem, maar ook bij Son en Veghel. De grondtroepen moeten 
via Neerpelt en Eindhoven richting Son, Uden en Veghel richting Nijmegen 
en Arnhem oprukken.

Onder leiding van generaal Horrocks (Duitse tegenstander is generaal Malt-
zahn) wordt al op 17 september Valkenswaard bevrijd, terwijl op 18 sep-
tember Eindhoven wordt bevrijd, vanuit het zuiden via Valkenswaard door 
Engelse troepen en vanuit het noorden via Son 

Soldaten bij de kerk.
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Hier begint het verhaal van Toon Maas(10.8.1919)

In de nacht van 17 op 18 september komen vanuit Valkenswaard Duitse troe-
pen naar Leende, die zich vooral in het centrum van het dorp bij de R.K. Kerk 
nestelen.

Op 19 september beginnen de Engelse troepen vanuit Valkenswaard, waar-
schijnlijk de Zeelberg)Leende met zwaar granaatvuur te bestoken, waarbij 
vooral de omgeving van de Valkenswaardseweg het moet bekopen. De gehele 
familie zoekt beschutting tegen de gevel om zo enige bescherming te zoeken 
tegen de granaten, die vlak in de buurt neerkomen. Opoe Smets verschuilt zich 
in de onderoven. (is een ruimte onder de bakoven).De gehele familie Gerard 
v.d. Ven (man, vrouw en kind)aan de Valkenswaardseweg komt door de explo-
sie van zo’n granaat om het leven, als ook een meisje Verberne in Boschhoven. 
De bijbouw van Jan Engelen(Jan van Pietjes) en van Sprankenis worden ge-
raakt; ook de buitenschuur van vader Maas, een paard achter die schuur en een 
vet varken, verborgen in het kippenhok. Het is dus wel raak in de buurt. Op 
een gegeven moment van stilte zegt Toon dat hij probeert via de sloten langs de 
Valkenswaardseweg richting Strijp te komen, waarbij de broers Fons en Frans 
zich aansluiten. Vader Maas en de rest van de familie besluit achter te blijven. 
Broer Piet bevindt zich in Borkel en Schaft en broer Jan bij de fam. Keijsers aan 
de Maarheezerweg.

Piet Maas, (verhuisd naar Borkel) 
Hij heeft gediend bij het eerste erkadron 
pantserwagens. Hij zat in de meidagen 1940 
bij Schiphol.
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Helemaal links, agent van Boven.
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Voor het aanleggen van een nieuwe weg Eindhoven/Weert ligt de bedding 
al klaar en als zij dat punt bereiken zien ze een drietal tanks met soldaten, 
die hun geweer op hen richten. Toon zegt tegen zijn broers om maar met de 
handen omhoog naar die soldaten toe te lopen, niet wetend of het Duitse 
of Engelse soldaten zijn. Het blijken gelukkig Engelse soldaten te zijn. Toon 
wil graag aan deze soldaten bekend maken dat het geen zin heeft nog langer 
Leende met granaten te bekogelen, want er zijn geen Duitse soldaten meer te 
bekennen. Toevallig treffen ze daar twee dochters van de familie Hackmann, 
die wel de Engelse taal kennen en die op verzoek van Toon de juiste infor-
matie aan de Engelse soldaten doorgeven. Op hun beurt nemen zij contact 
op met hun commandant in Valkenswaard, waarop een einde komt aan de 
beschieting van Leende. Ontegenzeggelijk heeft deze informatie voorkomen 
dat er in Leende nog meer slachtoffers zijn gevallen.
 
Hierna gaat Toon terug naar huis om het een en ander te vertellen maar 
besluit ook om toch maar naar Strijp uit te wijken waarbij zus Anny zich dan 
ook aansluit.

De nacht hebben ze doorgebracht bij de familie Bos in Strijp en ze zijn de 
volgende morgen met geleende melkbussen van de familie Bos te voet naar 
de de Witterei gegaan om de koeien te melken. (Deze wei lag toen op de hoek 
van de Oude Dijk en Waterstraat.)

Verder zegt Toon dat ze op 21 september ‘s middags rond 5 uur weer gewoon 
zijn gaan melken maar dan wel met de fiets, hij samen met Fons en Frans. 
Op een gegeven moment ziet hij Duitse soldaten langs de rivier de Aa van-
uit Maarheeze richting Leende lopen en hij weet dat leden van de P.A.N. (is: 
Partisanen Actie Nederland, een ondergrondse beweging)gewapend door het 
dorp lopen. Hij is toen meteen op zijn fiets gesprongen en naar het dorp terug 
gegaan om deze mensen te waarschuwen voor de komst van deze Duitsers. 
Het is niet te zeggen wat er gebeurd zou zijn als die Duitsers leden van de on-
dergrondse beweging waren tegen gekomen. Ook met deze spontaan onder-
nomen reactie heeft Toon slachtoffers in Leende voorkomen.

Opgetekend: 7.10.2003 HM



Witte nog ....

13verhalen van vroeger uit Leende

Hier zijn we een groepje mannen, waaronder Jan Beliën. Hij heeft deze foto’s en nog 
veel meer gemaakt. Bijzonder is dat het album met deze waardevolle foto’s door de 
familie aan Witte nog...?  geschonken is.
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We vertonen een stukje uit de film   
40 JAAR VRIJHEID IN LEENDE. 

Er werden diverse festiviteiten georganiseerd door de contactcommissie 
van die tijd met o.a. voorzitter Harry Nijpels.
Een van de bijzondere evennementen was een parade van oud-militairen, 
waaronder ook veel  
Indië-gangers. In de film zien we veel bekende Leendenaren. Janus de 
Vocht begeleidt ons met Voice over door de film. 
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Daarna bekijken we het eerste gedeelte van de film  
LEENDE 50 JAAR BEVRIJD.  
Dat was een geweldig dorpsfeest, georganiseerd door de toenmalige con-
tactcommissie. Deze contactcommissie hfft dat feest vastgelegd op film en 
wij mogen deze film nu vertonen.  
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Tijdens de pauze kijken we terug op 80 jaar vrijheid in Leende in september 
2024. Deze mooie foto’s zijn toen gemaakt.
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Na de pauze kijken we eerst de film Leende 50 jaar bevrijd af.  
We hebben daarover ook diverse krantenartikelen die een impressie geven. 
  

Er was een vrijheidsbeeld gebouwd en er 
was ‘s avonds een lichtjesroute door Leende 

Er waren veel versieringen aangebracht 
in het dorp. O.a. een kanon en een para-
chutist bij café Roothans.

Een lichtjesroute. 

De krant geeft een overzicht van alle activiteiten in 
Leende ter ere van 50 jaar vrijheid. 
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Na de film van 50 jaar Vrijheid, stappen we over op de film over de activiteiten 
ter ere van  
80 JAAR VRIJHEID IN LEENDE, IN SEPTEMBER 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=9XqXMoKiAp0

Het is een mooie compilatie van alle activiteiten in september 2024.
Dank een de Vrienden van Bibliotheek Dommeldal afedeling Hee-
ze-Leende
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https://www.youtube.com/watch?v=2a7_yCxMgZc

samen met Toos en Erik zingt de zaal mee met de tekst op het scherm.

Let’s say goodbye with a smile, dear
Just for a while dear we must part
Don’t let this parting upset you
I’ll not forget you, sweetheart
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
‘Til the blue skies chase those dark clouds far away
And I will just say hello
To the folks that you know
Tell them you won’t be long
They’ll be happy to know
That as I saw you go
You were singing this song
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
And I will just say hello
To the folks that you know
Tell them you won’t be long
They’ll be happy to know
That as I saw you go
You were singing this song
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day

We  eindigen met:    
WE’LL MEET AGAIN VAN VEx  LY{ .
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Een vooruitbik op het nieuwe seizoen 2025 2026 .

Aandachtig publiek


