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Het Team Witte nog...? bestaat uit Erik van Asten. Cintha Bax, Johan, Bax, Toos van 
Lieshout, Frans van Mierlo, Janus de Vocht en Erik Willems. 
Het materiaal komt grotendeels uit het boek Lind in Beeld, uit het museum Fietsvaria  van 
Ria vanLaarhoven- van Ansem en uit allerlei programmaboekjes van verenigingen. 

ADVERTENTIES

Harrie en Doortje van Meijl in hun friteskraam in de 
Julianastraat. 

Café Adr. Bax – Gubbels
Dit café in Leenderstrijp is tegenwoordig beter bekend als 
Café De Hospes. In de volksmond heet het café Bèrp, ver-
wijzend naar kasteleinsvrouw Barbara Gubbels. Barbara 
Gubbels was aanvankelijk gehuwd met Johan van Hooff. 
Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen: Frans, Til en 
Wim. Na het overlijden van Johan van Hooff is Barbara 
Gubbels hertrouwd met Adrianus Bax uit De Zandberg. 
Leenderstrijp heeft een periode gehad dat er twee Janus 
Bax’en een café runden, namelijk voornoemd café en café 
Het Hazelnotenbier (Strijperstraat 69). 

Van Galen Oliehandel
Velen herinneren zich Sjaak van Galen nog die de
huisbrandolie aan huis bezorgde.

Harrie en Doorje hadden geen eigen elektriciteitsvoorziening. 
Ze haalden de ‘stroom’ met een kabel uit een huis in de buurt.
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Taxibedrijf VEA
Het taxibedrijf van Wim van Hooff. VEA stond voor Vier Een 
Acht (418); het telefoonnummer van Café Olympia, waar Wim 
van Hooff destijds woonde. Later is hij – na zijn huwelijk met 
Mieke Steijvers – verhuisd naar Julianastraat 18. Hij nam zijn 
telefoonnummer mee en blijf zo bereikbaar als VEA 
, telefoon 418, later 1418. Wim van Hooff heeft met zijn taxibedrijf 
vele dorpsgenoten vervoerd voor trouw en andere gelegenheden. 
Dit blijkt ook uit de advertentie want voor ƒ 1,80 kon je toen (en 
tegenwoordig ook nog) zelf niet rijden. In een latere advertentie 
geeft hij ook aan dat men door hem in te schakelen de buurman 
ook niet lastig hoefde te vallen. 

Gezusters Van Asten – VIVO – Oostrikkerstraat 34
Alvorens hier de VIVO-winkel was gevestigd, zat op deze locatie 
een horloge- en uurwerkmakerij in combinatie met een slijterij en 
café.
Aanvankelijk woonde hier de familie Cardinaal-Theuws. Na het 
overlijden van haar man is mevrouw Theuws hertrouwd met Van 
Asten. De Vivowinkel , gerund door de zusjes Nellie en en Annie 
van Asten werd in de volksmond ‘De Twee Weesjes’ genoemd. 

J.B. van Asten – Rijwielen / Elektrische wasmachines
Johannes Baptist van Asten had zijn winkel op de hoek 
Dorpstraat / Julianastraat (later Van Bussel). Voorheen was dit 
een smederij. Uiteindelijk is de handel in elektrische apparatuur 
overgedragen aan Jac Staals, terwijl Antoon van Bussel het 
loodgieterswerk overnam. De familie Van Asten is toen aan de 
Julianastraat 18 gaan wonen. Let op het telefoonnummer in de 
advertentie: 20!
In de volksmond werd Johannes Baptist van Asten ‘Jantje 
Aardbeineus’ genoemd, aangezien zijn neus gelijkenis had met 
een aardbei. Van Asten was getrouwd met Nel Maas en samen 
hadden zij een aangenomen dochter: Mieke Vos. 
(op de getoonde foto staat overigens J.B. van Asten – van 
Kemenade…)
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Op de Oostrikkerstraat 7 (daar waar nu Rob 
de Vries woonachtig is) runde Van Asten een 
kruidenierswinkel. In die tijd was er al sprake van 
spaarzegels. Graard was een broer van 
transportondernemer Rein van Asten, maar ook 
van caféhouder Drika van Asten (later Café Du 
Commerce aan de Langstraat). In die tijd had 
Leende veel bezinepompen. 4 pompen binnen 
100 meter.

Foto: Thomas van Asten en Jans van Grinsven in de 
deuropening
Later werd dit café Dook van Laarhoven. Dook van Laarho-
ven genoot in Leende bekendheid als caféhouder, maar had 
ook tal van andere functies. Praot eujt Lind heeft aan hem en 
zijn café destijds een interessant artikel gewijd. 
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Op de foto op de vorige pagina staat dochter Ria 
van Asten (volgens het onderschrift in Lind in 
Beeld zou dit dochter Annie zijn, die later met 
Dook van Laarhoven trouwde). Rechts op de foto 
staat Theo van Laarhoven, die in Leende beter 
bekend was als ‘Kukerol’. Hij was schilder.
Net voorbij Dook van Laarhoven, daar waar later 
de familie Van Riet woonde, heeft Jan Verhees 
ook nog een café gehad. 

Bakker H. Franken
Deze was gevestigd 
aan de Kerkstraat 
3 in Leende. In de 
advertentie heeft 
Leende inmiddels 
al een telefoon-
nummer met 3 
cijfers.

Foto inkijk Dorpstraat richting Marktplein
Rechtsvoor is café Theodoor Baudoin gevestigd (ook benzinestation en garage), met daarnaast Van Bussel 
/ J.B. van Asten. 
Linksvoor zien we de schuur en het huis van de familie Van Engelen van de strohulzenfabriek. Na enkele 
branden is dit bedrijf in Someren voortgezet onder de naam van Stramit / Halmplank. Daarnaast prijkt 
het oude gemeentehuis (met torentje). Ook is de kiosk in beeld. Nog op de oude plaats, vrij vooraan. Later 
is deze naar achter verplaatst vanwege de plaatsing van het Heilig Hartbeeld op het Marktplein. 
Tegenover de kiosk is rechts het woonhuis van de familie Kemps zichtbaar. Zij waren weldoeners voor de 
gemeenschap en schonken hun woonhuis aan de kerk, zodat hier – na een verbouwing – de Zusters van 
Liefde uit Tilburg het Catharina-gesticht konden vestigen. Achter het huis van de familie Kemps is het 
huis van onderwijzer Verraa nog zichtbaar.

Café-restaurant Baudoin – Vromans
Eerder hebben we al een advertentie ge-
zien van Garage Baudoin van Theodoor 
Baudoin. Dit betreft dezelfde locatie. 
Café Baudoin was het clubhuis van de 
EHBO-vereniging en was minder een 
dorpscafé waar mensen samenkomen 
voor het leggen van een kaartje. Doordat 
dit café aan de doorgaande weg Eindho-
ven – Weert lag, had dit café meer weg 
van een restaurant. Dit zal dan ook de 
reden zijn dat er in de naamvoering over 
restaurant wordt gesproken. 
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Frituur van Harrie en Doortje van Meijl – van der 
Linden
Harrie en Doortje van Meijl startten hun frituur in 
een houten wagen (bekleed met schrootjes) op het 
pleintje naast het huis van de familie Van Asten. Via 
het stopcontact op de slaapkamer van zoon Gery 
werd voorzien in de elektriciteit van de frituur. Dit 
betekende automatisch dat de sluitingstijd van de 
frituur samenviel met de bedtijd van Gery. Later is de 
frituur voortgezet in achtereenvolgens de Julianastraat,  
de Dorpstraat, (het pand waar later Café de Kobbus 
was) en uiteindelijk op de Klein Kerk, (ook Dorpstraat, 
daar waar vandaag de dag nog cafetaria ’t Klumpke is 
gevestigd. 
Praot eujt Lind heeft destijds een uitgebreid artikel 
aan Harrie en Doortje van Meijl besteed. Harrie 
staat bekend als een joviale frietboer met  zijn vaste 
uitspraak “Wâ moete hebbe…?”. Toen Tonny Verduijn 
uit Leenderstrijp hem het goede nieuws vertelde dat hij 
vader was geworden van een gezonde zoon, verspreid-
de Harrie het nieuws dat “Tonny zo blij was als een 

Alvorens het pand aan de 
Dorpstraat (Klein Kerk) inge-
richt werd als frituur was er nog 
de kruidenierszaak van Frans 
van de Kruijs gevestigd, gevolgd 
door de winkel van Til van Asten 
en Kees de Waal en kapperszaak 
Jolie. Als de getoonde foto goed 
wordt bekeken dan lijkt het erop 
of er aanvankelijk in dit pand 
een kunsthandel gevestigd zou 
zijn, gelet op de geëtaleerde 
schilderijen.
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Alvorens het pand aan de Dorpstraat (Klein Kerk) ingericht werd als frituur was er nog 
de kruidenierszaak van Frans van de Kruijs gevestigd, gevolgd door de winkel van Til van Asten en Kees de 
Waal en kapperszaak Jolie. Als de getoonde foto goed wordt bekeken dan lijkt het erop of er aanvankelijk in 
dit pand een kunsthandel gevestigd zou zijn, gelet op de geëtaleerde schilderijen. 
Naast de toenmalige kruidenierswinkel van Frans van de Kruijs woonden Koos en Nol van de Kruijs. Koos is 
vooral bekend als kok bij bruiloften en partijen. Zij kookte op locatie en bracht dan een aantal dames mee als 
hulp.
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Café Wed. Baudoin – Maas
Zoals uit de advertentie blijkt, deed dit café ook 
dienst als clubhuis van voetbalvereniging D.O.S. 
(nog zonder L). Weduwe Baudoin – Maas was de 
moeder van Piet Baudoin, die later samen met 
Marietje Jaspers Café Olympia exploiteerden. 

Café M. Baudoin / Café-zaal Olympia
Zoals de advertentie aangeeft: hét adres voor bruiloften en partijen. Huwelijksdata werden door
verloofden gepland op basis van de beschikbaarheid van de zaal van Olympia. In de getoonde adver-
tentie heeft het café al telefoonnummer 1418.
Zoals al eerder aangegeven is Wim van Hooff hier ook begonnen met zijn taxibedrijf. Naast 
caféhouder was Marietje Baudoin dus ook telefooncentrale van het taxibedrijf. 
Opmerkelijk in de advertentie is dat er Dorpsstraat wordt geschreven, terwijl in Leende de officiële 
straataanduiding Dorpstraat luidt.

Café De Hospes
In de getoonde advertentie wordt als 
exploitant T.P. van Hoof-Vrijssen ge-
noemd. Bedoeld wordt hiermee Frans 
van Hooff, die met Mien Vrijssen was 
gehuwd en als voorletters F.P. had. 
Karakteristiek aan De Hospes waren de 
vele jigsawpuzzels en andere 
snuisterijen die de zaal van het café 
sierden. Recentelijk is het café door 
zoon Benny overgedragen aan een 
coöperatie die met ingang van voorjaar 
2025 – na een grondige verbouwing – 
De Hospes willen voortzetten. 
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Café-zaal De Hospes
Op deze foto uit 1969 is te zien dat de boerderij al is verbouwd en dat het achterste gedeelte is 
ingericht als zaal. De foto is gemaakt bij gelegenheid van de opening van de nieuwe school aan 
de St.-Jan Baptistastraat. Op de voorgrond staat de auto van onderwijzer Harrie Dujardin. Maria 
Willems-Bos weet zich nog te herinneren dat het achterste gedeelte van de boerderij nog geen 
zaal was. Zij herinnert zich nog dat er daar een paard van Driekske Bax is geslacht. 

M. Bekkers – Bruijsten
Dit is Tinuske Bekkers van de Oostrikkerstraat (vader 
van Jan Bekkers en Anneke Smulders-Bekkers). Bij zijn 
kleinkinderen was niet bekend dat hun opa een handel 
in bomen en heesters heeft gehad. 

Beliën
Iedereen herinnert zich deze winkel aan de Dorpstraat nog wel. Vooral de indrukwekkend ingerichte 
etalage in de Sinterklaastijd. Ontstaan uit het schildersbedrijf van Beliën. Alvorens de familie Beliën in 
dit pand zich vestigde, woonde er de familie Engelen. Zij hadden één dochter, die huwde met Sjef Beli-
en. Het schildersbedrijf is overgenomen door Harrie van Laarhoven (Pompinus genoemd). In eerste in-
stantie werd de winkel door vader Sjef Beliën gerund, later door zoon Jan. Hier werd van alles verkocht: 
manufacturen, textiel, speelgoed, drogisterij, fotobedrijf, huishoudelijke artikelen, parfumerieën… 
Beliën was aangesloten bij Homobonus, een inkooporganisatie van manufacturen. Bij Beliën was – in de 
tijd dat er nog weinig telefoons waren – ook het doorschakelpunt van de telefoon ingericht. 
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Op de getoonde foto links onder, vorige pagina, zit zoon Jan Beliën op het bankje voor de winkel. Op de 
achtergrond is nog een pand met hoekentree zichtbaar: de kruidenierswinkel van Simon Laak, later slijterij ’t 
Zwaantje/Godschalx en vandaag de dag is Hoveniersbedrijf ’t Loo hier gevestigd. Simon Laak werd ook wel 
Simon Korthals genoemd, vanwege het feit dat zijn lichaam zodanig was gebouwd dat de hals niet zichtbaar 
was en zijn hoofd direct op de romp leek te staan. 
Op de andere getoonde foto van de Dorpstraat vóór 1915 links het huis van Beliën (toen nog geen winkel). 
Rechts de woning van burgemeester Vogels, het huis van Frans Groenen met daarnaast de sigarenfabriek 
(later woonde hier Meester Claassen). Achter het huis van Frans Groenen bevond zich een grote boomgaard. 
Hier werden met regelmaat festiviteiten van de fanfare gehouden.
In 1957 verkocht Beliën 3 ordners voor ƒ 2,00 per stuk. 

Boerenbond
Op de foto het oude pakhuis van de Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond met op de achtergrond de hoge 
silo. Toen in eigendom van Martin Vostermans, die er on-
der de naam van Mavo Perzen een handel had in tapijten 
en meubels. 

Coöp. Boerenleenbank
Met als kassier G.P. (Gèrard) Rutten. Aanvankelijk 
hield hij bank in de boerderij van de familie Rutten 
op het Marktplein. Het bankhouden bestond uit een 
bureau en kast in de boerderij. De familie Rutten had 
hier een olieslagerij. Deze boerderij is afgebrand en 
herbouwd. Dochter Leen Rutten woonde er samen met 
haar man Jan van de Kerkhof. 

Nadat het oude gemeentehuis is afgebrand, is op deze locatie een woning gebouwd waar Gèrard Rutten 
samen met zijn echtgenote Net Leijten is gaan wonen. In dit huis was er bij binnenkomst rechts een kamer 
waar de Boerenleenbank was gevestigd. Er zijn nog herinneringen dat het gespaarde geld op het spaar-
bankboekje letterlijk werd bijgeschreven, voorzien van drie stempels en een officiële zegel.
Later is de Boerenleenbank verhuisd naar de Valkenswaardseweg, waar een nieuw pand was gebouwd. In 
dit pand hebben later de afdeling Gemeentewerken en Veritas Antiek gezeten. Op dit moment heeft Matt 
Andreoli daar zijn makelaarskantoor. 
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Bondshotel De Win
Aanvankelijk woonde hier de familie Van Gennip. Door het huwelijk van Jan de Win en een dochter van de 
familie Van Gennip is Jan de Win hier woonachtig geworden. Jan de Win was een broer van Meester De Win 
en Marie de Win (sigarenfabrikant). 
In de getoonde advertentie staat telefoonnummer 248 en K4996. De K staat voor Kengetal. Destijds was dit 
4996, later is dit 04906 geworden en tegenwoordig is dit 040.
Bondshotel De Win stond op de plaats waar nu de Kerkstraat ligt. Tussen Bondshotel De Win en de huidige 
woning op de hoek Dorpstraat – Kerkstraat was vroeger al een paadje richting de Broekakkers. Dit pad was 
exact 2 meter breed en niet geschikt als doorgang voor gemotoriseerd vervoer. Vanwege spoedgevallen is 
dokter Willem de Vocht er toch twee keer met zijn 2 meter brede auto doorgereden met als gevolg dat hij de 
sierstrips van chroom van zijn auto er compleet afreed.

Café Roothans
Op de getoonde foto zien we het bekende café aan de Dorpstraat dat thans door Freek Roothans en Willeke 
Doorn wordt gerund. Vroeger was er naast de café een rijwielhandel. Op de foto zien we dat deze gesloopt 
wordt ten gunste van een woning voor Frits en Mariet Roothans. 

P. van Weert Café
Dit café was gevestigd op de locatie 
Oostrik A17, op de hoek Langstraat/
Voordenweg, daar waar nu Jan van 
Engelen Antiek De Spinde heeft. 
Dochter Nel van Weert trouwde met 
Frits van de Laar.

Café Verhees – Verberne
Het café van Jan en Toos Verhees, 
clublokaal van De Vriendenkring 
en let op het adres in de advertentie: 
Klein Kerk. In dit café zijn zoon André 
en dochter Katja geboren. Op de Klein 
Kerk lagen er drie café’s naast elkaar: 
De Spiering (De Zwaan), Jan Verhees 
en Dook van Laarhoven. 
Jan Verhees heeft destijds het café van 
Jan Laak overgenomen. Na Jan 
Verhees heeft in het pand ook nog 
Café Berkenheuvel gezeten, gerund 
door Van de Berk en Van de Heuvel.
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Factuur Theodorus Cardinaal – Horlogemakerij
Opvallend is de tekst “Reparaties spoedig en billijk”. Deze factuur uit 1906 aan de 
gemeente Leende betreft onderhoud / reparaties aan het uurwerk van de kerk, wat 
tot 1957 een verplichting van de gemeente was.

Jos van Engelen – van Calkar
De getoonde advertentie stamt nog uit de tijd dat Centra-kruidenierswinkel en Bakkerij gezamenlijk 
geëxploiteerd werden. Het adres werd toen aangeduid als Markt B36. Opvallend zijn de lage prijzen, 
maar ook de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, waardoor het mogelijk werd gemaakt om speculaas 
te verkrijgen tegen inlevering van suiker, margarine of bloem- en broodbonnen. 
Later – na de splitsing van kruidenierswinkel en bakkerij – werd de naamvoering P. van Engelen – de 
Groof. De getoonde advertentie, waarschijnlijk uit carnavalskrant D’n Blaospieper, laat ook het begin 
van het in Linds dialect schrijven zien.

Briefkaart Weduwe A. van Engelen
Bijzonder is het feit dat dit bedrijf een 
briefkaart met eigen info had. De briefkaart 
stamt uit de tijd dat er een leerlooierij en 
touwerij was. Ook wordt er op de briefkaart 
gesproken over Leende bij Eindhoven.
. Sinds 1870 waren er al leerlooierij activitei-
ten. De latere leerlooierij werd geëxploiteerd 
door Weduwe A. van Engelen – Vromans 
met zoon Graard. Later is de leerlooier over 
gegaan op diens zoon Gèrard. De zoon van 
Gèrard, Gerard, heeft uiteindelijk een han-
del in lederwaren voortgezet onder de naam 
GéVé – the best name in suède.

Gebr. Van Asten – Expediteur
Dit bedrijf van de familie Van Asten – Van der Zanden was gevestigd aan de Dorpstraat, daar waar later 
Café Mina van Asten was en nog veel later Hotel Kempenland. De transportactiviteiten zijn uiteindelijk 
voortgezet door zoon Rein van Asten. 

Van Asten – Theuws / VIVO kruidenierswinkel
Gevestigd op A58 en dus (nog) behorende bij Oostrik. Voorheen zat hier de 
klokkenmakerij van Cardinaal. De oudste twee dochters uit dit gezin (Nellie 
en Thea) heten met hun meisjesnaam ook Cardinaal, terwijl de jongste 
dochter (Annie) Van Asten heet.
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Foto Marktplein
Deze foto toont de situatie vóór de grote brand. De oude 
boerderij van de familie Rutten is zichtbaar, evenals café 
De Gouden Leeuw (’t Leeuwke). Bij de grote brand zijn 
deze panden beiden afgebrand. De bakkerij naast de café 
bleef daarbij gespaard.

Rijwielhandel G. van Laarhoven
In Leende beter bekend als Friedje van Laarhoven, de 
fietsenmaker. Hij zat met zijn bedrijf aan de Dorpstraat, 
op Oostrik A63 volgens de advertentie. De rechterkant 
van het huis was in gebruik voor de fietsenmakerij, 
het linkergedeelte was etalage. Naast rijwielen werden 
er ook potten en pannen, keukenuitzet en kookgas 
verkocht. Wat resteerde was een woonkamer van 3 bij 
4 meter en een klein keukentje, waar de familie Van 
Laarhoven met vijf personen woonde. 
Friedje van Laarhoven had standaard drie herenfietsen 
en drie damesfietsen op voorraad. De fietsen waren van 
het merk Gouden Leeuw (later is dit Louis Verwimp 
uit Valkenswaard geworden). Maar ook worden er in 
de advertentie keukenuitzetten voor ƒ 45,00 aangebo-
den. Het Esso-kookgas werd door Driekske van Asten 
thuisbezorgd.

Naast zijn rijwielhandel bood Friedje zich ook aan als drankvrije taxi-chauffeur. Binnen een klein uur kon 
Friedje zijn rol als fietsenmaker met smerige overall en vieze handen wisselen in een gewassen en geschoren 
taxichauffeur, die de taxi in zijn zondagse pak bestuurde. Mocht een taxirit verder zijn dan Eindhoven, dan 
werd er een beroep gedaan op buurman Sjaak van Asten.

Evaline Mode
Bij velen is het hoedenatelier van Eefje ter Cock – de Vries in de voormalige groentenwinkel van Marinus 
de Win naast café Olympia bekend. Uit de advertentie blijkt dat zij ook in de Beukenlaan al een modezaak 
voerde. Eefje was een getalenteerd lid van toneelvereniging KNAL en had eerder ook een ondersteunende rol 
op de televisie bij onder andere het spelprogramma ‘Een van de acht’.



Witte nog ....

13verhalen van vroeger uit Leende

De Vier Linden
Dit bekende café is door meerdere generaties van de familie Bax uitgebaat. Vroeger zat hier een ver-
voersdienst voor rijtuighes. Op de foto zijn naast de vier linden, die voor het café stonden, ook reclame 
zichtbaar van Breda Bier en Coca Cola. De getoonde advertentie is nog uit de tijd van Jacobus Bax, de 
vader van Jan Bax, die later samen met zijn echtgenote Cor van Dongen het gezicht van de Vier Linden 
was. De Vier Linden was onder andere clubhuis van handboogvereniging Willem Tell. Op de groepsfoto 
zijn tal van bekende Leendenaren zichtbaar (Wim Maas, Rein Noten, Toon van Velthoven, John Engelen, 
Albert van Gussenhoven).
Cor Bax – van Dongen heeft nog even, naast kasteleinsvrouw, nog een functie gehad, namelijk die van 
doktersassistente. Per 1 juli 1950 had dokter De Vocht praktijk in Leende. Echter op die datum was het 
huis nog in aanbouw, waardoor de familie De Vocht tijdelijk verbleef in enkele kamers van het huis van 
Tonna Pompen (tegenover De Vier Linden), waar later Jan Verhees zich vestigde. Als de hele familie op 
pad was en er meldde zich spoedgevallen bij de tijdelijke praktijk dan hing er op de deur een doorverwij-
zing naar De Vier Linden, alwaar Cor Bax dan telefonisch de dokter kon waarschuwen.
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Coiffeur Piet Dijkhoff
Piet Dijkhoff was de zoon van de gemeentesecretaris en had als beroep “dames- en heerenkapper”. In de 
etalage wordt er in eerste instantie gesproken over “Coiffeur”, maar een latere foto laat “Kapper” zien, maar 
ook dat er een sigaren-/sigarettenhandel was. Piet Dijkhoff was getrouwd met Nella de Win. Nella heeft tot 
ruim haar 100e verjaardag in het pand gewoond. 
Deze kapsalon beschikte al vroeg over stromend water. Al bleef het wel mensenwerk, want het stromend 
water in de kapsalon was afkomstig van een ton water op de zolder, die handmatig gevuld moest worden. 
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Fotograaf Cor Sweegers
Samen met zijn vrouw Anneke bestierde Cor Sweegers het fotobedrijf op Boschhoven. Van zijn camera 
kwamen prachtige foto’s en portretten. Voor veel Leendenaren heeft hij de bruidsreportages mogen maken. 
Foto’s van karakteristieke Leendenaren (o.a. Pater Silvester, Driek van Meijl, Mie Verhoeven, Peer Verduijn) 
hebben ook jaren zijn fotostudio gesierd. Ook Witte nog… kan beschikken over foto’s uit zijn collectie, die 
helaas ook deels verloren is gegaan. 

Coöp. Aan-/Verkoopvereniging Leende G.A.
Dit betreft het keuringsbewijs van een molen, geadres-
seerd Oosteind A26 in Leende. Mogelijk wordt met 
Oosteind Oostrik bedoeld en betreft het de vroegere 
molen van het Brouwershuis.

Gezusters Holten
Naast de VIVO-winkel (tegenover bakkerij Van Weert) op A57 
woonden de gezusters Holten en dreven zij op deze locatie tot op 
hoge leeftijd een textielwinkel. Het waren aanvankelijk drie onge-
huwde dames. De zussen Anna en Lenie dreven de textielwinkel, ter-
wijl de 3e zus bediende was bij de familie Van Agt. Voor de nodige 
hilariteit zorgde een advertentie waar 2 konten wol in plaats van 2 
knotten wol werden aan geprijsd. Anna Holten had de gewoonte 
zich chique voor te doen en zo ook woorden uit te spreken. Zo werd 
premier niet op zijn Frans maar zoals men het schrijft uitgesproken 
en werd met een ‘balansauto’ door haar de ziekenwagen (ambulance) 
aangeduid.
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Piet Godschalx / Het Brouwershuis
Piet Godschalx is in Leende beter bekend als d’n Brouwer. Hij was een broer van Harrie Godschalx en hij 
vestigde zich, afkomstig uit Berlicum, in het Brouwershuis, waar de familie Maas voorheen een brouwerij had 
onder de naam De Zwaan. De zwaan op het etiket verwijst hiernaar. Iedere brouwer maakt ook eigen limona-
de (gazeuse). Opvallend is dat in die tijd het statiegeld ook al 15 cent bedroeg…

Op de getoonde foto van Het Brouwershuis zien we links het cafégedeelte, in het midden een klein deurtje 
en rechts twee grote deuren. Achter het kleine deurtje heeft de familie Schippers nog een bloemisterij ge-
had (Mille fleurs). Later is deze bloemisterij verhuisd naar de vroegere woning van sigarenfabrikant Therus 
de Wit, daar waar nu een chinees restaurant is gevestigd aan de Dorpstraat.
Achter beide grote deuren had Hennie van Weert zijn smederij/lasbedrijf/fietsenmakerij. Hennie was een 
echte vakman en verstond de kunst van aluminium lassen. 
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C. Verspeek Café
Dit was het café van Christianus Verspeek. Destijds gevestigd op Strijperdijk 2. Thans heeft dit pand het 
huisnummer 8. Café Verspeek werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw geëxploiteerd. Huisnummer 2 
volgens de advetentie is daarom bijzonder, aangezien in de jaren 30 door Driekske Bax eerder op de Strijper-
dijk al een huis was gebouwd (nu Strijperdijk 4).
In de volksmond werd dit café ok wel ‘De natte vinger’ genoemd vanwege de manier waarop de bestelling 
vanaf de tap naar de klant werd gebracht. 
In de advertentie wordt een verwijzing gemaakt naar 3 Hoefijzers Bieren, later beter bekend onder de naam 
Breda Bier, SKOL en Oranjeboom.

Café Hazelnotenbier
Dit café op De Zandberg in Leenderstrijp werd gerund door Adrianus 
Bax. In 1957 is dit café opgeheven. Zoals al eerder benoemd was dit 
café ook gildehuis van het Gilde St.-Jan Baptista. Vanuit dit café is De 
Hospes gildehuis geworden. 
Waarom het café Hazelnotenbier heette is niet echt bekend. Men 
neemt aan dat er hazelnoten in het bier werden verwerkt. Er is 
bekend dat er door een molenaar Van Dijk uit de Zaalstraat noten zijn 
geleverd aan Bax. Door amateur-bierbrouwers wordt het verhaal be-
streden dat hazelnoten in het bier werden verwerkt, aangezien noten 
té vet zijn om in bier te verwerken…

J. Hulsen Café – Gildehuis
Dit café was in Leenderstrijp gevestigd op Strijperstraat 37, rechts 
naast de oude school. Naast café was hier ook het gildehuis van het 
Strijper gilde gevestigd. Maar ook een handboogclub was hier thuis. 
Bij het huwelijk van zoon Jan Hulsen met Mina van der Linden – in 
de veertiger jaren - is het café beëindigd en is het pand volledig 
ingericht als woonhuis. Het gildehuis is toen verhuisd naar het Ha-
zelnotenbier, de handboogclub naar De Hospes. Dit laatste is nooit 
bevestigd door Frans van Hooff, maar de achterbuurvrouw van 
De Hospes, Dina van der Palen, wist zich nog te herinneren dat zij 
tijdens het ophangen van de was tegen haar zus Jana zei “als ze maar 
niet door onze onderboksen schieten”. 

Café De Spiering
De foto toont het pand op de Klein Kerk van Toon Vromans. De 
linkerzijde was het cafégedeelte, rechts was de slagerij. Later is 
het bedrijf voortgezet door zoon Theo Vromans.

Frits Roothans – Smets
Aanvankelijk was dit een smederij gevestigd op de Klein Kerk. 
Later is op deze locatie Gerard Verhoeven een smederij gestart. 
Sinds 1922 was er een smederij en café op de Dorpstraat 132. Later 
werd dit ook rijwielhandel. Zoon Frits en diens zoon Freek hebben 
de café-activiteiten voortgezet.
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Regien van Hooff
Aanvankelijk dreven Willy van Hooff en Nelly Scheutjens (dochter van de bakker van Heeze) aan de 
Dorpstraat 35 een kruidenierswinkel. Later heeft Willy’s zus Regien zich naast deze kruidenierswinkel 
gevestigd met een handel in hoeden, tassen, korsetten, ondergoed en naaigaren. Al vrij snel daarna is Willy 
overleden en werd Nelly weduwe en stopte zij met de kruidenierswinkel. Nelly is later nog getrouwd met 
overbuurman en postbode Jan Rutten. 
Nadat Regien van Hooff haar winkelactiviteiten had beëindigd, is Toon Doorn op deze locatie gestart met 
een autobedrijf. 
Vanuit de zaal komen er herinneringen dat kinderen van de klanten op woensdag- en zaterdagmiddag bij 
de familie Van Hooff televisie mochten komen kijken. Regien van Hooff is bovendien ook bekend vanwege 
haar betrokkenheid bij de organisatie van de jaarlijkse Bedevaart naar O.L.V. in ’t Zand van Roermond. 
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Rondhouthandel Fa. H. Bax & Zn.
In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft Driekske Bax zich met zijn houthandel gevestigd op de Strijper-
dijk. Door deze ontwikkeling is er in die tijd al elektriciteit aangelegd op de Strijperdijk. In de glorietijd van 
de onderneming waren er 5 zonen actief in de houthandel. Driekske staat bij velen nog op het netvlies al 
sigarenrokend in zijn stoel op twee poten leunend tegen de gevel van de woning. In de getoonde advertentie 
wordt “nieuw gezagen hout voor afbraakprijzen” aangeboden. 
 
Met de opmerking dat “hout van Bax altijd leeft”
wordt deze ochtend afgesloten.


